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ONS GEZIN

Een traan, een lach
alles wat binnen een gezin mag.
Een woord, een gebaar,
als gezin ben je er voor elkaar.

Een tegenslag of een moeilijke tijd,
gezamenlijk lever je strijd.
Een hand, een troostend woord,

dat is iets wat binnen het gezin behoort.

Een gezin is een hecht iefs,
iets wat je nooit verliest.
Zo weet je dat je nooit alleen staat,
je dus niet alleen door het leven gaat.

Dag
we gaan je ontzettend missen.
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Op verzoek van Elisabeth hebben we op maandag 9 december
in besloten kring afscheid van haar genomen in crematorium ‘Stilleweer’
in Appingedam.

Wij vinden het fijn als jullie je herinneringen aan Elisabeth wilt achterlaten
op www.herdenkingsplek.nl.




