


De horizon

Ik sta aan het strand
als een schip zijn zeilen hijst
en koers zet naar de zee.
Ik kijk haar na,
langzaam verdwijnt zij
achter de horizon.
lemand aan mijn zijde zegt

daar gaat zij.

Waarheen? vroeg ik,
ik zie haar niet meer.
Toch is zij er wel.
Op het moment als iemand zegt
daar gaat zij...
is er iemand aan de andere zijde
die zegt
daar komt zij...

Haar strijd is over en ook de vermoeidheid.
Een ieder denkt, zo zal het beter zijn.
Nu is het voorbij en dat doet zeer.
Want we beseffen heel goed: we zien haar nooit weer.

Ze was zo moe, zo moe van het vechten, alles los te moeten laten.
Gelukkig is Tineke heel zacht en rustig ingeslapen.
We zullen haar als vrouw, moeder en oma heel erg missen.
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De crematieplechtigheid van Tineke vindt vanwege de huidige omstandigheden
in besloten kring plaats. We vinden het fijn als u uw herinneringen
aan haar met ons wilt delen op www.herdenkingsplek.nl.




