Weg, weg,

ineens ben je weg.

En toch:

waar je was, ben je nog
en je zult er steeds zijn. |




Plotseling is ze er niet meer...
onze lieve moeder en zorgzame oma

Ze hield zo van
de wolkenluchten ’& 2 && °<- ee
boven het Wad e F/v?%

* 15 januari 1937 T 20 oktober 2010

getrouwd op 1 mei 1962 met Jan van Noord,
onze vader en opa, T 15 april 2006

Kinderen
en kleinkinderen

We nemen afscheid van onze lieverd op 25 oktober
om 14.00 uur in het kerkje bij de dijk en nodigen u van harte uit
hierbij aanwerzig te zijn.
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Na de begrafenis heffen we het glas op haar leven.

Wij vinden het fijn als u uw herinneringen aan Geesje
met ons wilt delen op www.herdenkingsplek.nl



