Het komt er niet op aan
Je leven meer dagen te geven,
maar je dagen meer leven te geven.

Koos Compaa

1963 | 2020




Eris gelegenheid om afscheid van Koos te nemen op donderdag 16 januari tussen 19.30 en 20.15 uur
in 't Klokhoes aan de Veilingweg te Zandeweer.

We staan stil bij zijn leven tijdens een plechtigheid in ‘'t Klokhoes op zaterdag 18 januari om 13.00 uur.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan de Onnemaweg te Zandeweer.

Na de begrafenis bent u welkom in 't Klokhoes voor een informeel samenzijn.
We vragen u een bloem mee te nemen naar zijn afscheid.

We vinden het fijn als u uw herinneringen aan Koos met ons wilt delen op www.herdenkingsplek.nl.

Kornelis Compaan
Koos

geboren 7 augustus 1963 overleden 13 januari 2020

Bauktje

Kristian (in herinnering)
Manuel

Roan en Lize, Julian

Chanika en Mark, ¢/

Pabbe,
we houden van je en zullen je nooit vergeten.
Bedankt voor alles.

Poelweg 23, 9997 PG Zandeweer

Koos is thuis. We brengen deze dagen graag in familiekring door.




